
WWW.KOMMM.NL

Een bijzondere genade
door Arie van der Stoep

Weet je wat genade is? Een heleboel! Kijk maar bij ‘Ik wil weten’. Maar er is één heel bijzondere

genade, die God geeft. Deze: dat de naam van Jezus op mijn lippen is. Dat ik zo vol van Hem ben

en dat Hij zoveel voor mij betekent, dat het een vreugde voor mij is, om zijn naam uit te

spreken. Dat zijn naam een wereld van heerlijkheid voor mij betekent. Dat kan alleen God doen!

Als je helemaal weg bent van iemand, als je bijvoorbeeld verliefd bent, dan wil je het voortdurend over

die persoon hebben. Dan wil je ook voortdurend bij hem of haar zijn en met hem of haar delen wat er

in je hart is. Nou, dat kan je met Jezus overkomen.

Dat ontstaat, als je regelmatig tijd neemt om met Hem om te gaan. En als je door die omgang met

Hem steeds dichter bij Hem komt en zijn aanwezigheid gaat ervaren. (1)

Krachtig

Dan kun je het meemaken, dat Hij zich aan je openbaart en je dingen leert. (2) Dan zal Hij steeds groter

voor je worden. Hij zal je zijn liefde tonen. En tegelijk zal er in je eigen hart een steeds grotere liefde

voor Hem groeien. (3)

Dat is genade! Dat is het werk dat de Heilige Geest in je doet. En dat alleen Hij maar kan doen.

Genade is dat je iets ontvangt wat je zelf niet kunt verwerven en wat je ook niet hebt verdiend, maar

wat je zomaar krijgt. Genade is iets wat van iemand komt die meer is dan je zelf bent. God geeft

genade. En als Hij dat doet, is dat iets wat krachtig in je werkt.

Zijn grootste genade is dat Hij Jezus gaf. En dat Hij vervolgens geloof in Hem in mijn hart bracht (4)

door de kracht van die genade.

Mijn grootste liefde

Door dat geloof dat God gaf, mocht ik tot zijn wereld, zijn Koninkrijk, gaan behoren en kwam er een

verlangen naar meer van God in mijn leven. Meer van de werkelijkheid van een leven met Jezus. Zo

werd Hij mijn grootste liefde en spreek ik nu zo graag tot en over Hem. (5)

In zijn genade gaf Hij mij die genade. (6) Zo is God!

Meer over de betekenis van het

woord ‘genade’: Klik hier ... 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 25:14.

De vertrouwelijke omgang van de HEER is met wie Hem vrezen,

en zijn verbond maakt Hij hun bekend.

(2) Psalm 32:8-9.

Ik leer en onderwijs je over de weg die je gaan moet;

Ik raad je; mijn oog is op je.

http://kommm.nl/pages/ik-wil-weten/moeilijk-woord/genade.php


(3) 1 Petrus 1:8.

Hem (= Jezus - AvdS) hebben jullie lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem geloven jullie, zonder Hem

thans te zien, en jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het

einddoel van het geloof bereikt, dat is de zaligheid van de zielen.

(4) Efeziërs 2:8.

Want door genade zijn jullie behouden, door het geloof, en dat niet uit jullie zelf: het is een gave van God.

(5) Hebreeën 13:15.

Laten wij dan door Hem (= door Jezus - AvdS) aan God voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de

vrucht van onze lippen, die zijn naam belijden.

(6) Johannes 1:16.

Immers, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.
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